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VOORWOORD 

Zo tegen het einde van het zomerseizoen is het hier al vele 
jaren een vertrouwde gewoonte om u en jou dit boekje aan 
te bieden namens de Protestantse Gemeenten van Wijckel en 
Sloten. Op deze wijze bieden we u en jou graag een overzicht 
aan van de activiteiten, die in de loop van het komende 
winterseizoen zullen gaan plaatsvinden. Hoewel het 
programma met name op Wijckel en Sloten gericht is, zal ook 
bij een aantal gelegenheden Hemelum in beeld komen! 
Aan de ene kant zullen daarbij een aantal zaken 
voorbijkomen, die al meerdere jaren tot het vaste aanbod namens de betrokken 
gemeenten gelden. Maar daarnaast zijn er dit jaar ook een aantal nieuwe 
activiteiten, zoals de Youth Alpha en de Variatiebox! 
Dat past ook wel in de visie, die hier al wat langer leeft in dit opzicht. Aan de ene 
kant wordt graag vastgehouden aan wat hier vertrouwd is, en goed loopt. Aan de 
andere kant is er het streven om stapsgewijs het aanbod te vergroten, om op die 
wijze zo mogelijk steeds meer mensen daarmee op enig moment van dienst te 
kunnen zijn. Het is een beetje in de geest van de apostel Paulus, die een kleine 2000 
jaar geleden al eens zei: “Voor allen ben ik alles geweest, om in elk geval enige 
mensen voor Christus te winnen” (1 Corinthe 9: 22). 
Wat ons op voorhand dankbaar stemt, is dat er voor iedere leeftijdsgroep wel wat bij 
zit. Dus niet alleen voor de ouderen, maar ook zeker voor de jongeren! Bekijk het op 
(jo)uw gemak en schroom vooral niet om op een of meerdere aangeboden 
activiteiten aan te haken! 

Met vriendelijke groeten, namens de Protestantse Gemeenten van Wijckel en Sloten, 
Ds. J.M. Peschar 

 
 

PROGRAMMA OCHTEND- EN AVONDBIJBELKRING SEIZOEN 2025 – 26 

Na twee winterseizoenen lang het koninklijke gezelschap rondom David te hebben 
gevolgd, blijven we ook in het komende seizoen ons in koninklijke sferen begeven. 
Ook al is de plek anders (Perzië, in de toenmalige hoofdstad Susan) en ook al gaat 
het daar aan het hof er niet altijd even koninklijk aan toe. Het Bijbelboek Esther 
biedt rijke stof tot gesprek, bezinning en verdieping van ons geloof. Over het boekje 
schrijft de auteur zelf het volgende… 
Redding voor Gods volk (door Machiel Oppenhuizen) 
Esther was een knappe en moedige vrouw die door God werd ingezet om zijn volk te 
redden. In deze Bijbelstudies uit 'Redding voor Gods volk' trekt Machiel 
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Oppenhuizen vanuit het Bijbelboek Esther parallellen naar de redding die God ons in 
Jezus Christus biedt. Wat betekent dit voor ons? Wat vraagt God vandaag van ons? 
Daarin kunnen Esther en ook haar oom Mordechai als voorbeeld dienen. In 'Redding 
voor Gods volk' staan acht Bijbelstudies die ons aanmoedigen om, vertrouwend op 
Gods genade, in geloof onze weg te gaan. 

Leidraad bij de beide kringen is: 
De Bijbel 
Het boekje “Redding voor Gods volk” 

De Ochtendbijbelkringen vinden plaats op de donderdagochtend in ‘t dorpshuis 
Irene in Wijckel. 

Tijd: 10.00 – 11.30 
Plaats: Gebouw Irene in Wijckel 
Leiding: Ds. Peschar 
Data kringen: 2 & 16 oktober en 13 & 27 november 2025 

8 & 15 januari, 5 & 12 februari, 5 & 19 maart 2026 

Contactpersonen Ochtendbijbelkring: 
Ds. J.M. Peschar  
Tetsje van der Sluis 
Doetie Visser 

De Avondbijbelkringen vinden plaats op donderdagavonden én in de consistorie 
van de Vaste Burchtkerk in Wijckel. 

Tijd: 19.30 – 21.00 uur 
Plaats: Consistorie Vaste Burchtkerk Wijckel 
Leiding: Ds. Peschar 
Data kringen: 2 & 16 oktober en 13 en 27 november 2025 

8 & 15 januari, 5 & 12 februari, 5 & 19 maart 2026 

Contactpersonen Avondbijbelkring: 
Ds. J.M. Peschar  
Liane Maathuis  
Haaije de Jong  
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GROOTHUISBEZOEKEN SEIZOEN 2025 – 2026 

Bij de start van het winterwerk stond de dienst in het teken van wonderen en 
verwondering. Het is iets wat van alle tijden is. Met name in het zomerhalfjaar weet 
de natuur ons op de ene na de andere verrassing te trakteren, maar ook het 
winterseizoen heeft, of die nu ‘groen’ blijft, of ons toch met een ‘wit kleed’ verrast, 
zijn bekoring. Wonderen zijn er in allerlei soorten en maten, en kunnen ons 
bemoedigen en ondersteunen in het geloof. En ook in de Bijbel slaat de verwondering 
meermalen toe, zoals onder meer in de Psalmen 8, 19 en 139. En ook een van onze 
oude vertrouwde ‘stutpalen van ons geloof’, de Nederlandse Geloofsbelijdenis, heeft 
daar oog voor, blijkens wat ze in artikel 2 (Hoe wij God kennen) onder woorden 
brengt: 

Wij kennen God door twee middelen: 

1. Door de schepping. God heeft de wereld geschapen en onderhoudt en 
bestuurt deze. 
De wereld is net als een mooi boek, waarin alle schepsels de letters zijn. Door 
dit boek te bekijken kun je de onzichtbare eigenschappen van God zien: Zijn 
eeuwige kracht en Goddelijkheid. De apostel Paulus zegt hierover (in Rom. 
1:20) dat deze dingen voldoende bewijs moeten zijn om alle mensen te 
overtuigen. Hierdoor heeft niemand een excuus om God niet te kennen of te 
gehoorzamen. 

2. God laat Zichzelf nog veel duidelijker kennen door Zijn Woord, de Bijbel. 
Hierin staat alles wat we moeten weten, om in ons leven te delen in Zijn heil 
en tot Zijn eer te leven. 

Data/tijden Groothuisbezoeken in Wijckel (vinden alle keren plaats bij Frouwkje 
Swart) 

Maandag 17 november 2025 van 13.30 tot 15.00 uur 
Maandag 12 januari 2026 van 20.00 tot 21.30 uur 
Donderdag 12 februari 2026 van 10.00 tot 11.30 uur 

Contactpersonen Wijckel 
Ds. J.M. Peschar  
Liane Maathuis  
Haaije de Jong 
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Data & tijden Groothuisbezoeken Sloten: 

Maandag 17 november 2025 van 20.00 tot 21.30 uur 
Maandag 12 januari 2026 van 10.00 tot 11.30 uur 
Donderdag 12 februari 2026 van 13.30 tot 15.00 uur 

 
Contactpersonen Sloten 
Ds. J.M. Peschar  
Tetsje van der Sluis  
Hielke Jan de Jong   

 

 
TSJERKE JEUZELGROEP SEIZOEN 2025 – 2026 

Ook dit jaar gaat de Tsjerke Jeuzelgroep weer van start. Alle mogelijke onderwerpen 
kunnen hier aan bod komen, die spelen in het groot en in het klein, thuis, in de kerk 
of in de samenleving. Iedereen is welkom en ook alle meningen zijn welkom. Het is 
een praatgroep met een open Bijbel om onze richting te vinden en te bepalen. Voor 
nieuwe aanmeldingen kan men ds. Peschar bellen of mailen. Alle bijeenkomst 
worden in de speciale app aangekondigd. De groep komt vanaf oktober samen op de 
2e woensdagavond van de maand om 19.30 uur. De ontmoetingen vinden plaats bij 
Hendrik en Sybrich Kampen, Heide 11 te Sint Nicolaasga. 

 
Contactpersonen 
Ds. J.M. Peschar  
Sybrich Kampen  

 

INFORMATIEAVOND ALPHA-CURSUS VOOR WIJCKEL EN SLOTEN 

De Alpha-cursus is een kennismakingscursus met het christelijk geloof en wordt 
gegeven in het Fredehûs in Balk. De cursus duurt circa tien avonden en een half 
weekend op een locatie elders. In een goede en open sfeer kunnen belangstellenden 
zelf ontdekken wat het betekent om christen te zijn. Iedere avond begint met een 
gezamenlijke warme maaltijd, gevolgd door een inleiding. In kleine groepjes wordt 
daarover doorgepraat. Deze opzet heeft als voordeel dat er enerzijds duidelijke 
informatie wordt overgedragen en dat er anderzijds volop ruimte is voor onderling 
gesprek en ontmoeting. De Alpha-cursus biedt mensen de gelegenheid om geheel 
vrijblijvend te zoeken naar antwoorden op de vragen van hun leven. Het 
cursusmateriaal veronderstelt geen voorkennis. Het zet in bij de Persoon en het werk 
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van Jezus Christus en gaat vervolgens in op wat het betekent om te leven in een 
relatie met God. Omdat het vermoeden bestaat dat voor velen onder ons de 
Alphacursus nog onbekend is, zal er speciaal voor belangstellenden uit Wijckel en 
Sloten op maandag 22 september een informatieavond worden gehouden om 19.30 
uur in gebouw Irene te Wijckel. 

Op deze avond zal enerzijds informatie gegeven worden over wat de Alphacursus is, 
en willen we u en jou graag al een beetje de sfeer laten proeven die rondom deze 
bijzondere kennismaking met het geloof aanwezig is. 

De officiële start van de Alphacursus zal zijn op dinsdag 23 september om 19.30 uur 
in het Fredehûs te Balk (tegenover de Plus van Siemonsma). Op de dinsdagen daarna 
starten de avonden om 18.30 uur, omdat er dan begonnen wordt met een 
gezamenlijke warme maaltijd. 

Contactpersonen: 
Ds. J.M. Peschar  
Tiemen Weerstand  
Anke Visser   

 

BELIJDENISCATECHESATIE SEIZOEN 2025 – 2026 

Je bent nog jong, of je bent dat geweest, maar je wilt bewust de Here Jezus op 
nummer 1 zetten in je leven, en daar in de praktijk van alledag handen en voeten 
aan geven. Maar hoe doe je dat, in een tijd waarin steeds meer mensen onverschillig 
staan tegenover de Persoon van God, het volbrachte verlossingswerk van de Here 
Jezus en het vernieuwende werk van de Heilige Geest? In een aantal avonden, 
uitgesmeerd over het komende winterseizoen, willen we aan deze en een aantal 
aanverwante thema’s ruime aandacht geven. Voor hen die hierover nadenken, stel 
ik graag tijd en ruimte beschikbaar! Voor wie hierover eerst nog wat meer wil weten: 
neem gerust contact op met (jo)uw predikant! Ds. J.M. Peschar, tel. 06-16507579. 

 

FILMAVONDEN ‘THE CHOSEN’ 

‘The Chosen’ is de eerste dramaserie ooit over het leven van Jezus. Het bekendste 
verhaal ter wereld wordt op hedendaagse wijze herverteld, vanuit het perspectief en 
de levens van de mensen om Jezus heen. De serie, bedacht door regisseur Dallas 
Jenkins, wordt gemaakt met behulp van de meest succesvolle mediacrowdfunding- 
actie die ooit is gehouden. Jenkins kende alle films en veel Bijbelse dagboeken die 
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over Jezus gemaakt zijn, maar geen van allen spraken ze hem echt aan: ‘Eerlijk 
gezegd heb ik het meeste allemaal al eerder gehoord en vind ik het moeilijk mezelf te 
herkennen in de perfecte Zoon van God die zonder zonde was. Ik herken me veel 
beter in de zondaars die met Jezus optrokken. Het probleem met veel ‘Jezusprojecten’ 
is dat ze je meeslepen van Bijbelverhaal naar Bijbelverhaal, en daarbij de 
menselijkheid en achtergrondverhalen van de betrokken personen verbloemen.’ 
Met ‘The Chosen’ wilde Jenkins een serie maken die op zoek ging naar Jezus zoals Hij 
door de mensen om Hem heen gezien werd. ‘Dat deed iets met me. Het raakte me en 
ik ervaarde Hem zoals zij Hem vermoedelijk ook hebben ervaren.’ 
In de afgelopen winterseizoenen hebben we met een mooie groep deelnemers de 
eerste vier jaargangen van elk 8 afleveringen gevolgd. In het komende seizoen hopen 
we in ieder geval de vijfde serie afleveringen te volgen. Nieuwsgierig geworden? 
Kom, schuif aan, kijk en geniet met ons mee! 

Contactpersonen 
Ds. J.M. Peschar  
Liane Maathuis  
Tetsje van der Sluis   

Data en locatie: Gebouw Irene Wijckel, tijd: 19.30 – 21.00 uur 
2025: 6 en 13 oktober, 3 en 24 november 
2026: 2 en 16 februari, 2 en 16 maart 

 

VESPERS IN DE STILLE WEEK 2026 

Al vele eeuwen lang kent de Christelijke Kerk de zogenoemde getijden gebeden, dat 
zijn de gebeden die op vaste tijden worden opgezonden, bijvoorbeeld de 
morgengebeden (de lauden) en de avondgebeden (de Vespers; vesper = avond). 
Psalm 3 is een morgengebed en zo is Psalm 4 een avondgebed. Het zijn eigenlijk 
gebedsdiensten. In deze week van Gebed en Bezinning, van Hoop en Verwachting 
gericht op het lijden en sterven, zo ook op de Opstanding van onze Here Jezus 
Christus, nodigen wij u en jullie van harte uit om deze Vespers te bezoeken. Ook in 
2026 worden in de week voor Pasen deze Vespers gehouden. 

Contactpersonen 
Ds. J.M. Peschar  
Tetsje van der Sluis  
Hielke Jan de Jong   
Liane Maathuis  
Haaije de Jong  
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De diensten vinden afwisselend plaats in de Vaste Burchtkerk in Wijckel en de Grutte 
Tsjerke in Sloten. 

Locatie en tijden 
Maandag 30 maart Sloten, aanvang 19.30 uur. 
Dinsdag 31 maart en woensdag 1 april in Wijckel, aanvang 19.30 uur. 
Witte Donderdag 2 april Eredienst in Wijckel, aanvang 19.30. 
Goede Vrijdag 3 april Heilig Avondmaalsdienst in Sloten, aanvang 19.30 uur. 
Stille Zaterdagviering in Sloten, aanvang 21.00. 

Leiding: Ds. J.M. Peschar & Roelof van Luit 

 

THE PASSION KIJKAVOND 

Alhoewel nog onbekend is waar The Passion 2026 gehouden wordt, we weten wel 
dát het plaatsvindt op Witte donderdag 2 april 2026. Die avond opent gebouw Irene 
vanaf 20.15 uur haar deuren voor iedereen die graag samen met familie, vrienden, 
buren & dorpsgenoten The Passion live wil komen kijken. 
The Passion is een moderne vertelling van het lijdensverhaal van Jezus en heeft in 
diverse steden in Nederland al diepe indruk gemaakt. Het is een evenement dat live 
op televisie wordt uitgezonden. In de afgelopen jaren is het aantal plekken waar 
mensen samen komen om The Passion live met elkaar te kijken enorm toegenomen. 
In 2025 werden honderden kijkavonden georganiseerd door het hele land. En dit jaar 
willen we The Passion-kijkavond ook in Wijckel organiseren. 
De avond wordt geleid door ds. Peschar en Liane Maathuis. Iedereen is van harte 
welkom. En, nodig gerust familie en/of vrienden uit nabijgelegen dorpen uit. Het is 
wel fijn als je de leiding van te voren laat weten hoeveel mensen je meeneemt. 

Datum en locatie: Gebouw Irene Wijckel, 2 april 2026 
Aanvang: 20.30 uur en einde: ongeveer 23.00 uur 

Contactpersonen 
Ds. J.M. Peschar  
Liane Maathuis  
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GEBEDSGROEP WIJCKEL EN SLOTEN SEIZOEN 2025 – 2026 

“Gebed is de kurk waar heel veel kerkenwerk op drijft”. Wie deze woorden ooit voor 
het eerst heeft uitgesproken, is niet bekend. Maar wáár is het wel! En door de tijden 
heen zijn er rondom de waarde en de kracht die van het gebed uitgaan, vele mooie 
getuigenissen vernomen. Maar bovenal is het ook gewoon waardevol en goed om 
met enige regelmaat tijd uit te trekken om met elkaar God te zoeken in het gebed, 
om Hem te loven en te prijzen voor wie Hij is, en Hem te danken voor wat Hij doet 
en gedaan heeft. Daarnaast is er de ruimte om te bidden, voor elkaar, voor anderen, 
maar ook met het oog op de wereld. In de Bijbel worden tal van beloften verbonden, 
die ons eens te meer mogen motiveren om ook in dit nieuwe seizoen door te gaan 
met dit stukje gebedswerk. Zoals in Jacobus 5: 16 “Het gebed van een rechtvaardige 
vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt”. 
Naast tijd voor gebed wordt er tijdens deze bijeenkomsten ook gezongen, een stukje 
uit de Bijbel gelezen en kort overdacht, en daarna is er tijd om met elkaar te danken 
en te bidden. In al zijn eenvoud zijn het hele mooie bijeenkomsten! Wilt u of jij 
meedoen, of nog wat meer over deze kring willen weten? Dat kan bij de 
onderstaande personen. 

Datum en locatie, start eerste bidstond: woensdag 25 september 
Tijd: van 13.30 uur tot 15.00 uur 
Bij Geertje van Waveren, Lynbaen 24 in Wijckel 

Contactpersonen 
Ds. J.M. Peschar  
Geertje van Waveren  
Haaije de Jong   

 

 

STILTE WANDELINGEN DOOR DE SEIZOENEN 

Gewoonlijk zijn de activiteiten die in dit boekje worden aangeboden, sterk gericht op 
gesprek en (Bijbel)studie, en dat is goed. Maar onze Schepper heeft, toen Hij de mens 
schiep, deze niet alleen uitgerust met verstandelijke capaciteiten, maar Hij heeft ook 
ogen, oren, en nog zoveel meer op wonderbare wijze in ons menselijk lichaam 
geweven. En ondanks alles wat er aan het begin der tijden is mis gegaan, is er tot op 
de dag van vandaag nog altijd heel veel moois te ontdekken in de schepping. Daarbij 
komt ook nog eens het gegeven dat wij hier met elkaar wel in een bijzonder mooi 
deel van Fryslân wonen. 
Deze overwegingen hebben er toe geleid om in het pakket winterwerk ook in dit 
komende winterseizoen ruimte in te bouwen voor een activiteit waarbij nu eens niet 
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het verstand, maar meer de ogen en de oren voorrang krijgen. Om zo op 
ongekunstelde wijze, in een moment van rust, met elkaar te kunnen genieten van al 
het moois in deze omgeving, en die ons kunnen brengen tot verwondering, tot 
aanbidding van de Schepper. Concreet is hierbij het idee om door de verschillende 
seizoenen heen een aantal stiltewandelingen te houden. Wandelen in de drie 
seizoenen najaar, winter en voorjaar dus. 

Contactpersonen 
Ds. J.M. Peschar  
Liane Maathuis  
Tetsje van der Sluis  

Verzamelpunt, tijd en data 
Vertrekpunt Vaste Burchtkerk Wijckel 
Van 09.30 tot 12.00 uur 

 
Zaterdag 18 oktober 2025 
Zaterdag 31 januari 2026 
Zaterdag 11 april 2026 

FACULTATIEF: indien sneeuw en ijs als winterlandschap, wordt er eventueel een extra 
datum ingepland. 
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BEZOEK AAN ONDERDUIKERSMUSEUM DE DUIKELAAR IN NIEUWLANDE 

Twee jaar geleden werd door een groep gemeenteleden vanuit Hemelum, Wijckel en 
Sloten een bezoek gebracht aan het Corrie ten Boomhuis tijdens een ‘dagje 
Haarlem’. Toen al was het gevoel: “Dit smaakt naar méér!” Afgelopen jaar werden al 
wat plannen voor een nieuw ‘dagje weg’ in de steigers gezet, ditmaal richting het 
zuiden van Drenthe! Dit najaar zal het allemaal gaan gebeuren. Hoofdonderdeel van 
het programma vormt daarbij een bezoek aan het onderduikersmuseum te 
Nieuwlande, ook wel genoemd ‘het dorp dat zweeg’ tijdens de tweede 
wereldoorlog. 

Het dorp dat zweeg heeft veel te vertellen 
Het Drentse dorp Nieuwlande heeft een rijke oorlogsgeschiedenis. In de Tweede 
Wereldoorlog was het verzet er actief en werd er hulp en onderdak geboden aan 
honderden, veelal Joodse vervolgden. De nationaal bekende verzetsman Johannes 
Post was boer in Nieuwlande. Hij werd de drijvende kracht achter het verzet in 
Nieuwlande. 
Onderduikersmuseum de Duikelaar vertelt verhalen van grote historische waarde en 
internationale betekenis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden zoveel Joodse 
vervolgden van de Holocaust gered dat Nieuwlande en omgeving in 1985 een 
collectieve Yad Vashem onderscheiding kreeg van de Staat Israël. Een eer die later 
alleen nog Le Chambon sur Lignon te beurt viel. 
De vele verhalen gaan over de onderduikers, maar ook over hun gastgezinnen. Wie 
doken onder en waarom? Wie waren bereid om grote risico’s te nemen voor zichzelf 
en hun gezin? Ging het altijd goed? Tijdens de oorlog en lang daarna werd er 
gezwegen, nu is het tijd om de verhalen te vertellen. 

Contactpersonen 
Ds. J.M. Peschar  
Liane Maathuis  
Tetsje van der Sluis   

Datum, tijden & wijze van reizen 
Datum: 11 oktober 
Vertrek: rond 9.00 uur 
Thuiskomst: rond 18.30 uur 
Reizen: we reizen gezamenlijk met elkaar  
in auto’s van mensen die zich als rijders 
hebben aangemeld. 
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NIEUW! DE VARIATIEBOX 

De eerlijkheid gebiedt te vermelden dat deze benaming ooit een keer ontstaan is 
tijdens een rondje boodschappen doen bij een van de naburige supermarkten, met 
een pakje thee in de hand. Maar net zoals er in dat pakje verschillende smaken 
zitten, zo is dat, toegespitst op ons winterprogramma, ook de gedachte voor het 
komende winterseizoen. Om zodoende u en jou een aantal open bijeenkomsten aan 
te bieden, elk met een net even wat andere smaak! 
Hieronder volgt een specificatie van wat u voor het komende winterseizoen in onze 
variatiebox zoal kunt aantreffen… 

 
1. Graven in eigen regionale kerkgeschiedenis: ‘Langs ’s Heeren wegen’ 
Na de mooie ervaringen van de afgelopen winterseizoenen met ds. T.T. Osinga over 
de geschiedenis van de Hervormde Evangelisatieverengingen in onze streken, en in 
het afgelopen jaar met pastoor J.S. de Zwart over Sint Odulphus, gaan we ook in het 
komende winterseizoen een avondje ‘graven in eigen regionale kerkgeschiedenis’. 
Voor deze avond is de heer Auke Bult uit Molkwerum bereid gevonden om te komen 
vertellen over zijn (letterlijk!) diepgravend onderzoekswerk in de Nicolaaskerk te 
Hemelum. Dat was tijdens restauratiewerkzaamheden, nu zo’n 10 jaar geleden. 
Maar tijdens deze avond zal hij ons ook meenemen voor een virtuele reis ‘langs ’s 
Heeren wegen’. Een reis die in Stavoren begint, en onder meer via Wijckel 
(Heerenhoogweg!) en Sloten (Heerenwal!) tot diep in Drenthe voert. (In vroegere 
tijden heb ik ooit nog enige tijd gewerkt in Sleen, vlak bij Emmen, vlak bij de 
Heirweg…). Het belooft een hele boeiende ‘reis’ te worden ‘langs ’s Heeren wegen’! 
Gaat u mee? Eenieder is van harte welkom! 

Locatie: Nicolaaskerk Hemelum, de Klaster 2 
Datum: woensdag 19 november om 19.30 uur 

Contactpersonen 
Ds. J.M. Peschar  
Haaije de Jong  
Liane Maathuis  

  Tetsje van der Sluis  

 
2. Vragen in de ontmoeting met moslims (door Cees Rentier) 
De instroom van vele tienduizenden vluchtelingen en andere mensen van 
buitenlandse komaf in de afgelopen decennia blijft ook in onze streken niet 
onopgemerkt. De kans is daarmee steeds groter dat ook velen van ons daardoor 
persoonlijk in aanraking komen met mensen met andere geloven en andere culturele 
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achtergronden. Anderen maken dat al mee, soms van heel dichtbij. Met name de 
opkomst en instroom van mensen met een islamitische achtergrond springt in het 
oog. Dat kan tal van vragen oproepen. Hoe moet je je als christen daartoe 
verhouden? Waar liggen overeenkomsten? En wat zijn de verschillen? En wat kunnen 
bouwstenen zijn voor een vruchtbare ontmoeting met deze anders gelovigen? De 
stichting ‘Evangelie en moslims’ bezit op dit gebied heel veel ervaringsdeskundigheid, 
en zal daarvan graag het een en ander met u en jou als belangstellenden willen 
delen. 

Locatie: kerk Wijckel 
Datum: woensdag 4 of 18 februari 

Contactpersonen 
Ds. J.M. Peschar  
Haaije de Jong  
Liane Maathuis   

 
3. Speciaal voor jongeren!: Geloven op 1500 cc 
We hebben het idee dat hiermee een activiteit staat aan te komen die met name 
voor jongeren zeker de moeite van het bezoeken waard is! Er is namelijk in de 
afgelopen tijd contact gelegd met enige leden van de CMA. Deze afkorting staat voor 
Christian Motorcyclists Asssociation. 
Het zijn bijzondere gasten. Je kunt ze tegenkomen op de Zwarte Cross, maar ook in 
de kerk. Wie een beetje thuis is in de wereld van het motorvolk, die zal dan allicht ook 
weet hebben van allerlei motortreffens, stoer ogende motor- outfit, en uiteraard de 
zware motoren waar de nodige cc’s ingaan. 
Verschillende leden van de CMA hebben inmiddels de toezegging gedaan dat ze naar 
ons toe zullen komen op hun Harley Davidson. En natuurlijk hebben ze dan hun 
vertrouwde motorkleding aan! En tijdens deze ontmoeting zal voor hen ook een 
duidelijke rol zijn weggelegd. In woord en beeld willen ze ons laten proeven hoe God 
op bijzondere wijze aan het werk is in de wereld van het motorvolk. 
Om deze ontmoeting zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen, wordt nog 
nagedacht over de setting waarin deze ontmoeting gaat plaatsvinden. Nader bericht 
volgt… 

Locatie: Sloten 
Datum nog onbekend 
Contactpersonen 
Ds. J.M. Peschar  
Tetsje van der Sluis  
Hielke Jan de Jong  
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4. Gezellig samen kaarten maken 
  Wie een winkel of speciaalzaak binnenloopt, kan daar allerlei soorten kaarten kopen – 
  letterlijk in alle mogelijke soorten en maten, en voor de meest uiteenlopende   
  gelegenheden. Maar minstens zo leuk (en gezellig!) is het om samen met een aantal  
  liefhebbers zelf kaarten te maken. 
 

  Het idee ontstond tijdens een gesprek tussen Roelie Peschar en Ineke Kuik. Heel   
  gewoon, op een doordeweekse ochtend of middag, in een huiselijke setting, onder het  
  genot van koffie of thee en iets lekkers erbij. Een laagdrempelige activiteit dus, waarbij 
  gezellig samen bezig zijn vooropstaat. 
 

  U bent van harte welkom! Nadere informatie volgt. 
 

  Locatie: Pastorie, Menno van Coehoornweg 6, Wijckel 
  Gastvrouw: Roelie Peschar 
  Leiding: Ineke Kuik 
  Datum: nog onbekend 
 

 

KINDERKERSTFEEST 2025 IN DE VASTE BURCHTKERK IN WIJCKEL 

Hoewel het nog een aantal maanden duurt, voordat het weer zover is, maken we u 
en jou er alvast op attent dat er voor dit jaar weer een ouderwets sfeervol en 
gezellig Kinderkerstfeest in de planning staat! De datum zal kort voor de Kerstdagen 
zijn. Plaats van samenzijn is in de Vaste Burchtkerk, waar dan een hele gezellige 
Kerstviering worden gehouden, waarbij alle kinderen, maar natuurlijk ook de heiten 
en de memmen, en pakes en beppes van harte welkom zijn! In de loop van het 
komende najaar volgt hierover meer informatie. 

 

DAUWFIETSEN 

Enkele jaren geleden was het eigenlijk als een grapje begonnen. Een oproep aan de 
liefhebbers om op de vroege morgen (we hebben het over 6.00 uur) van 
Hemelvaartsdag zich te verzamelen bij de Vaste Burchtkerk, met fiets en al. En dat 
voor een rondje fietsen door onze mooie omgeving. En dan ergens halverwege de rit 
een korte onderbreking voor een pauze en een mini- openluchtdienst. En na afloop 
een vorstelijk ontbijt in gebouw Irene. En ter afsluiting nog de kerkdienst. Zo werd het 
allemaal bekend gemaakt. Tot onze eigen verrassing stonden er die ochtend zo’n 25 
uitgeslapen, enthousiaste vroege vogels bij de kerk en beleefden we met elkaar een 
eerste hele mooie dauwfiets-ervaring. Een evaluatie achteraf bleek niet nodig, zo was 
de stemming. Gewoon volgend jaar opnieuw doen! 
En zo is het gegaan. En ook in het afgelopen voorjaar werd het dauwfietsen, ondanks 



Winterwerkboekje seizoen 2025/2026 14  

een wat mistige start, weer een succes. 
En dat maakt dat we ook dit jaar, nu Hemelvaartsdag in 2026 op donderdag 14 mei 
valt, we ook langs deze weg u en jou van harte willen uitnodigen om mee te gaan 
doen met het dauwfietsen. Net als de vorige keren hopen we om 6.00 uur in de 
morgen te starten bij de Vaste Burchtkerk in Wijckel. De ingrediënten zijn zo’n beetje 
hetzelfde als de vorige keren. De afsluitende kerkdienst zal ditmaal weer zijn in 
Wijckel om 9.30 uur. Opgave vooraf mag maar is niet verplicht. Meedoen is gratis. 
Weet je bij deze van harte uitgenodigd! 
Mei freonlike groetenisse fan de organisaasje, ‘Kleare wille mei Himmelfeart’. 

Contactpersonen 
Ds. J.M. Peschar  
Tietsje van Beenen  
Frieda de Jong  

  Pedro Pander  
  Baukje van Dijk  
 
 

 

JONGERENGROEP HWS – WE GAAN WEER VAN START! 

Na een mooi seizoen vol gesprekken, verdieping én gezelligheid, staan we te 
popelen om weer te beginnen met de jongerengroep HWS! 
We bespraken pittige thema’s als “Hoe weet je dat God bestaat?”, zagen een 
indrukwekkende video over christenvervolging in Noord-Korea en leerden over 
vasten — van social media tot koffie, alles kwam voorbij. Aan de hand van 
Bijbelverhalen zoals dat van Esther en Jezus in de woestijn dachten we na over 
geloof in het dagelijks leven. 

Daarnaast vulden we samen een bananendoos voor Oekraïne en bezochten we het 
inpakcentrum in Haulerwijk. Indrukwekkend om te zien hoeveel vrijwilligers zich 
inzetten! 
En natuurlijk was er ruimte voor plezier: lekkere hapjes met kerst, Ruben z’n 
bladerdeeghapjes, Friso’s militaire maaltijd (een ervaring!), en een gezellige BBQ 
met Bijbelse bingo. 

Ben jij er dit seizoen (weer) bij? Met échte gesprekken, gezelligheid en geloof willen 
we samen verder groeien. Neem je vrienden mee — iedereen is welkom! 

Tot snel! 

Contact: Sjoerdtje Pander-Riemersma. 
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NIEUW! Youth Alpha Gaasterlân! 

Alpha is een plek waar jongeren met allemaal verschillende achtergronden en 
verschillende leeftijden samen nadenken over de grote vragen in het leven. We leven 
vaak ons leventje en doen allerlei dingen, zonder na te denken over waarvoor en 
waarom we dit allemaal doen. Bij Alpha willen we met elkaar de tijd nemen om hier 
wél eens over na te denken. 
Wanneer deze Youth Alpha gaat beginnen, is nu nog niet exact bekend, maar dat zal 
zeker niet lang meer duren! Speciaal voor jongeren gaat deze Youth Alpha in de 
aanbieding! Deze Youth Alpha is regionaal van opzet, en de avonden zullen worden 
gehouden in dorpshuis “De Begine”, Buorren 27 te Hemelum. Speciaal aanbevolen 
voor jongeren van 15-19 jaar. 

Speciale introductieavond op zondag 21 september met LEV 
Maar om alvast een beetje de sfeer te proeven, is er al wel een speciale avond in de 
steigers gezet, waaraan wordt meegewerkt door LEV. Op zondag 21 september 
(aanvang 19.30 uur) delen zij wat muzikale sprankjes hoop uit tijdens een speciale 
bijeenkomst in de Nicolaaskerk te Hemelum, de Klaster 2. 

 
Contactpersonen: 
Henry en Lidy Maré  
Tiemen en Anke Weerstand  
Pedro en Sjoerdtje Pander  
Ds. J.M. Peschar   

 

 

 

Opmaak en printklaar maken winterwerkboekje: Gerben Stegenga. 



 

Opgaveformulier Winterwerkboekje 2025/2026 

Ik/Wij geef/geven mij/ons op voor de volgende activiteit(en): 
(Zet één of meerdere kruisjes in het hokje van jouw/jullie keuze) 

 

☐ Ochtendbijbelkring 

☐ Avondbijbelkring 

Groothuisbezoeken (Wijckel / Sloten): 

☐ Ma. 17 nov. 2025 ☐ Ma. 12 jan. 2026 ☐ Do. 12 feb. 2026 

☐ Tsjerke Jeuzelgroep 

☐ Informatieavond Alpha-cursus 

☐ Alpha-cursus 

☐ Belijdeniscatechisatie 

☐ Filmavonden ‘The Chosen’ 

☐ The Passion Kijkavond 

☐ Gebedsgroep Wijckel en Sloten 

☐ Stiltewandelingen door de seizoenen 

☐ Bezoek aan Onderduikersmuseum Nieuwlande 

Variatiebox-avonden: 

☐ Graven in eigen regionale kerkgeschiedenis 

☐ Vragen in de ontmoeting met moslims 

☐ Speciaal voor jongeren: Geloven op 1500 cc 

☐ Gezellig samen kaarten maken 

☐ Dauwfietsen Hemelvaartsdag 

☐ Jongerengroep HWS 

☐ Youth Alpha Gaasterlân 

 
Naam:   

 
Telefoon/E-mail:   

 
Dit formulier inleveren bij één van de kerkenraadsleden vóór 17 september as. 


